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Wie verdrietig is 
 
Wie verdrietig is moet  
Soms een beetje huilen 
Dan glijden tranen langs je 
Wang omlaag 
Dan snik je, hik je als je 
Ademhaalt 
 
Maar verdriet kan ook van binnen zitten 
Waar niemand het kan zien 
Behalve dan je ouders of je 
Beste vriend misschien 
 
Refrein: 
Het is niet altijd erg 
Om verdrietig te zijn 
Als iemand je kan troosten 
Is het soms juist fijn 
 
Het meeste verdriet 
Is gelukkig snel voorbij 
Maar soms is er verdriet 
Dat niet verdwijnt 
 
Wie verdrietig is wil soms 
Het liefst alleen zijn 
Een plek heel ver van  
Iedereen vandaan 
Dan moet het gewoon vanzelf  
Overgaan 
 
Maar meestal is het juist heel fijn 
Als iemand die in je buurt staat 
Een hand op je schouder legt 
Een arm om je heen slaat 
 
Refrein 
 
Huil maar, toe maar 
Het geeft niet, laat maar gaan 
Het komt vast goed, misschien ook niet 
Maar ik zal er altijd voor je zijn 
 
Refrein 
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