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Woonde ik maar op een circusplaneet 
Dan kon ik hele dagen naar de show 
Mijn eigen ereplaats op de tribune 
Ja, als die echt bestaan zou, dan vertrok ik 
zo 
 
Refrein: 
Dieren doen hun kunstjes 
Acrobaten zwieren rond 
Een goochelaar doet trucjes 
En de clown valt op zijn kont 
 
Van het circus krijg ik toch zo’n fijn gevoel 
Want in het circus is het echt een dolle boel 
 
Woonde ik maar op een circusplaneet 
Dan werd ik zelf misschien wel directeur 
Dan leerde ik hard roepen van 
‘Hooggeëerd publiek!’ 
En kon dat niet dan werd ik wel dompteur 
Of jongleur 
Of dresseur 
 
Refrein 
 
Maar als ik echt woon op een circusplaneet 
Zal dat opwindende gevoel vast overgaan 
Je raakt eraan gewend, ’t is niet meer 
spannend 
Dus kan ik er maar beter elk jaar een week 
of twee 
Naar op vakantie gaan………. 
 
Refrein ( 2x) 


